
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en lieve kinderen, 

 

Het schooljaar is alweer gedaan. 

Jullie hebben dat echt goed gedaan. 

 

Leren, werken en spelen. 

Nee, er was geen tijd om ons te vervelen. 

 

Uitstappen en veel sport, 

Vaak hadden we nog tijd te kort. 

 

Knutselen van allerlei leuke dingen, 

Samen vele liedjes zingen. 

 

Ook gek doen was er soms bij 

en dat maakte iedereen blij. 

 

Nu is het poetsen en vegen 

en dat begint serieus te wegen. 

 

Nog enkele dagen en dan hebben we rust. 

Dat is nu zeker een must. 

 

1 september starten we dan vol goede moed. 

Onze kinderen weer zien doet ons goed. 

 

Geniet van de vakantie met volle teugen 

en sla de juffen en meesters op in jullie geheugen. 

 

Bedankt, beste ouders, jullie waren supertof! 

Vandaar ook alle verdiende lof. 

 

Jaak Maton & Mieke Geldof 

directieteam  

Vrije Basisschool Immaculata  

Ernest d’Arripelaan 2 

Meeuwenlaan 2  

Noorddreef 2  

8660 De Panne  

Tel. :058 / 41 24 00  

E-mail: directie@immaculata.be 
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www.immaculatabasisschool.be    
is ondertussen een begrip geworden. 

Naast de nuttige info laten wij u ook meegenieten van de fotoreportages 

genomen tijdens de vele mooie activiteiten. En steeds zien we stralende 

gezichtjes… 

 

Vakantiesecretariaat basisschool Immaculata 
Gedurende de eerste week van de vakantie (3 tot en met 7 juli 2023) en vanaf 16 augustus 2023 is het 

secretariaat elke voormiddag open tussen 09.30 en 11.30.  (in de namiddag op 

afspraak)  Vooraf eens telefoneren is wenselijk. 

U kunt de school ook via e-mail bereiken:  directie@immaculata.be 

Komt er een nieuw gezin in jouw buurt wonen, geef ons een seintje. 

Wij laten de nieuwe inwoners van De Panne graag kennismaken met onze scholen. 

 

Inschrijvingen:  
Leerlingen die van de ene klas overstappen naar een andere klas worden automatisch opnieuw 

ingeschreven. 

De leerlingen die van Sint-Pieter overkomen naar Immaculata moeten opnieuw worden ingeschreven. Dit 

kan gebeuren op de opendeur in augustus of de eerste dagen van september. 

 

Bereikbaarheid van het CLB Veurne-Diksmuide-
Westkust  tijdens de zomervakantie 2023 
Contactmogelijkheid te Veurne: 
CLB, Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne 

 

 058/31 16 14  

 

Het CLB is open tijdens weekdagen tot en 

met 14 juli en vanaf 16 augustus en dat 

van 9u-12u en van 13u-16u30 (op vrijdag 

tot 16u00). 

 

De CLB-chat (www.clbchat.be) is gedurende de volledige zomervakantie paraat:  

elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 21u.  

http://www.immaculatabasisschool.be/
mailto:directie@immaculata.be


Daar gaan ze… 

 

 

Klas van juf Myriam en meester Joost 

Abdullahi Abdalla Awil, Claerhout Amélie, Derycke Aiden, 

Faict Leon, Ghosh Sharan, Kashaev Mukhammad, 

Luyssen Lucas, Meersseman Robin, Rase Enaël, 

Sedaghatnia Diba, Vercaemer Britt, 

Vilain Eloise, Wilayat Aayan 

 

Klas van juf Caitlin  

Abdullahi Rubbab Awil, Azizi Khalid, Berquin Lewis, 

Cauwelier Susanna, Chifan Daria Valentina, Colak Dilara, 

Degrieck Tiezz, Gkekas Ioannis, Haas Théo,  

Joosens Dieuwke, Lescrauwaet Maxime, Li Zhonghao Lucas, 

Meeus Celeste, Peirs Hilke, Safi Akhtar Bibi, Samyn Arion  



” dank aan … ” 
Dank aan ALLE LEERLINGEN die meestal echt wel doen wat van hen verwacht wordt ;-)!  

Bedankt, OUDERS, omdat jullie ons het vertrouwen schenken om mee te werken aan de ontwikkeling van 

uw kostbaarste bezit, uw kind! 

Vooral dank aan ALLE LEDEN VAN ONS OUDERCOMITÉ, die instonden voor het fruit op school, de chocolade 

met Sinterklaas en Pasen, de extra financiële steun voor de schoolreis,  de bar op de Beachparty. Zij zorgen 

ervoor dat de school financieel wat meer armslag heeft. Jullie doen dat schitterend! 

Het SCHOOLBESTUUR EN DE KLOOSTERGEMEENSCHAP voor hun steun, begrip en vertrouwen. 

Ook zij geven het beste van zichzelf voor onze kinderen :  de LOGOPEDISTEN, het  CLB-TEAM, de 

SCHOOLRAAD, de POLITIE voor onze veiligheid op tal van activiteiten, de GEMEENTELIJKE DIENSTEN: bib, 

OCMW, technische dienst, sportraad, de TRAITEUR en zijn personeel, de LEESOUDERS,… 

Onze collega’s van het SECUNDAIR : dagelijks aanspreekpunt voor praktische probleempjes. 

Onze collega’s uit de SCHOLENGEMEENSCHAP. 

‘Last but not least’ wil ik zeker het hele IMMACULATA-TEAM bedanken.  

Alle leerkrachten en ander personeel die zich dagelijks inzetten voor het welslagen van tal van activiteiten 

die de groei van onze leerlingen bevorderen.  

Onze leerkrachten : juf Evy, juf Mona, juf Delfine, juf Kris, juf Kaat, juf Eilish, juf Shanna, juf Sharon, juf 

Yenka, meester Frank, meester Joost, juf Cinthia, juf Fien, juf Charlotte, juf Myriam, juf Saar, juf Caitlin, 

meester Lars, meester Carl,  priester Jos en zorgcoördinator Emmely 

De kinderverzorgster : Sabine 

De administratieve medewerksters : Martine,  Carine, Katrien en Sieglinde 

Het dienstpersoneel in de refter : Mireille, Rosita, Marc, Annie, Marjorie, Joëlle, en Marise 

Het poetspersoneel : Marjorie, Joëlle, Mireille en Nadine 

Klusjesman Marc 

 

BEDANKT ALLEMAAL!!! 

 

  



Open deur eind augustus 
Ook dit jaar bieden we u de mogelijkheid om op het einde van de grote vakantie samen met uw kind(eren) 

een bezoekje te brengen aan de drie afdelingen van onze school.   

Ons schoolteam zal u graag verwelkomen op onze opendeur die doorgaat op woensdag 30 augustus 2023 

van 17u. tot 19u.   

U krijgt zo de kans om eens door onze school te wandelen,  een babbeltje te slaan met de leerkrachten en 

kennis te maken met de andere ouders.   

We kijken uit naar uw komst! 

Ook ouders die in uw buurt wonen en die onze school niet kennen, zijn van harte welkom.   

Wilt u hen  even aanspreken ? Dank hiervoor.  

 

  



Even vooruitblikken … schooljaar 2023 – 2024 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woe 30/08 Opendeur van 17.00 – 19.00 

vrij 1/09 Eerste schooldag 

ma 2/10 VRIJE DAG 

wo 18/10 Pedagogische werkdag 

Herfstvakantie 30/10 – 05/11 

Kerstvakantie 25/12 – 07/01 
 19/01 t.e.m. 26/01 Sneeuwklassen in Leysin 

woe 31/01 Pedagogische studiedag 

Krokusvakantie 20/02 – 24/02 

ma 4/03 VRIJE DAG 

Paasvakantie 01/04 – 14/04 

woe 1/05 Feest van de arbeid 

woe  8/05 Pedagogische studiedag 

do 9/05 O.L.H. Hemelvaart 

vr 10/05 Brugdag Hemelvaart 

za 11/05 Vormsel 

zo 19/05 Pinksteren 

ma 20/05 Pinkstermaandag 

vr 28/06 Laatste schooldag 



Bouwwerken Centrumschool 
De aangekondigde bouwwerken, een nieuwe vleugel voor de lagere school, gingen tijdens de 

krokusvakantie van start. 

 
 

Deze bouwwerken zullen in fasen verlopen. 

Tijdens de krokusvakantie werden de afbraakwerken uitgevoerd 

en de speelplaats klaargezet. 

 

Na deze afbraakwerken was het tijd voor de eigenlijke 

bouwwerken.  We voorzien een ondergrondse fietsstalling die 

tijdens de schooluren kan afgesloten worden.  Deze 

fietsenstalling is bij het schrijven van dit krantje reeds 

gerealiseerd. 

We bouwen ook een nieuwe lesblok met een nieuwe overdekte 

speelplaats.  Ter hoogte van  de Koninklijke Baan plaatsen we het 

administratieve gedeelte.  Aan de zijde van de bestaande lesblok 

ter hoogte van de Ernest d’Arripelaan komt een nieuw sanitair 

blok. 

 

Als alles vlot verloopt, ontvangen wij op 1 september 2024 alle kinderen van het eerste tot het zesde 

leerjaar.  Dit wil zeggen dat kinderen  van het 1ste en 2de leerjaar van de Marktschool en 1ste en tweede 

leerjaar van de Sint-Pietersschool hun intrek nemen in de nieuwe vleugel van de centrumschool. 

 

De basisschool Immaculata en Talent-is ‘Immaculata’ (middelbaar) vormen samen een warme thuis voor 

kinderen van 6 tot 18 jaar vanaf 1 september 2024. 

 

Ook in de Sint-Pietersschool, gelegen in de Duinenstraat, maakt men alles in gereedheid om op 1 september 

2024 alle kleuters van De Panne te ontvangen.  Totaal aangepaste kleuterklassen voor alle leeftijdsgroepen.  

 

Het Oosthoekschooltje blijft onze ontdek- en beleefschool dicht bij bos en duinen voor de kleuters. 

 

 

 

 



Toekomst Marktschool en Sint-Pietersschool  
In de zomervakantie gaan de renovatiewerken van de Sint-Pietersschool in de Duinenstraat van start.  Na de 

renovatie zal dit een fantastische, innovatieve kleuterschool zijn. 

 

Het schoolbestuur zet maximaal in op meer flexibiliteit in het gebruik van de lokalen en meer comfort in de 

lokalen.  Daarnaast zullen we maximaal gebruik kunnen maken van buitenruimtes.  We investeren in 

moderne sanitaire voorzieningen. 

Kortom we bouwen een aantrekkelijke en kindvriendelijke school die fysiek aangepast is aan uw kleuter. 

 

    

Het traject van de werken ziet er als volgt uit: 

• Juni 2023: voorbereiding van de werken 
• Half augustus 2023: ruwbouwwerken met een grote impact 
• September 2023 – mei 2024: afwerking lokalen in meerdere fasen 
• Er wordt ernaar gestreefd de werken zone per zone uit te voeren 
• De veiligheid van de kinderen en het personeel is prioritair    

 

De organisatie van de school zal door de werken in het schooljaar 2023-2024 wijzigen.   

De volledige afdeling van de Sint-Pietersschool in de Duinenstraat verhuist voor het schooljaar 2023-2024 

naar de site Marktschool. 

Dat wil zeggen dat de kleuters van de Duinenstraat en van Marktschool in 3 klassen samen worden 

geplaatst.  Ook het eerste en tweede leerjaar komen naar de Marktschool.  In iedere klas zullen meestal 2 

leerkrachten staan. 

 

We kozen heel bewust voor deze oplossing zodat we de veiligheid van de kinderen en personeel kunnen  

garanderen.  De kinderen zullen door deze organisatie geen hinder van de werken ondervinden.  Tevens 

kunnen we op deze wijze nog beter onderwijs en zorg aanbieden aan de kinderen. 

 

We kijken alvast uit naar de samenwerking. 

 

  



 

Eerste steenlegging 
De eerste steenlegging was voor de hele school een feest en daarom werden heel wat gasten uitgenodigd.   

 

We verwelkomden de voorzitter en leden van het schoolbestuur, de burgemeester en schepenen van De 

Panne, de heren architecten van het bureau Vandendries - Capoen, onze aannemer de heer Braet en zijn 

werknemers, onze coördinerende directeur de heer Dimitri Lamaire, en onze collega-directeur Trees 

Gheysen van de Sint-Pietersschool en tot slot de eregasten: onze leerlingen en leerkrachten. 

 

Een tweetal weken voor de eerste steenlegging leerden onze kinderen het DNA van de Panne ontdekken en 

kennen.  We ontdekten De Panne a.d.h.v. natuurwandelingen, leerden de soorten Noordzeevissen kennen, 

maakten een heerlijke tomaat-garnaal, bezochten het gemeentehuis, kregen bezoek van Filip (Pier Kloeffe) 

en Riet, Johan Depotter kwam vertellen over de IJslandvaarders, ze oefenden de zeilwagensport uit, 

genoten van de kunst in De Panne en nog zoveel meer. 

Toen de skyline van de Panne, een kunstwerk gemaakt tijdens de projectweek, werd opengeschoven, 

konden we beginnen met een woordje geschiedenis. 

 
Nog voor De Panne officieel bestond, werd er op deze plaats 156 jaar geleden een school geopend om de 

visserskinderen te ontvangen. 

Zo moesten ze niet meer te voet door de duinen naar Adinkerke gaan om er les te volgen. 

Juffrouw Zenobie Vermeersch  die later hier ter plaatse een kloosterorde zou oprichten, zorgde voor de 

centen voor de aankoop van de grond, de bouwwerken en de dagelijkse organisatie van de school. 

Op 1 mei 1867 bezochten 27 kleuters en lagere schoolmeisjes voor het eerst de school. Ze kregen meteen 

ook dagelijks gratis een warme maaltijd aangeboden. 

In de loop der jaren werd deze site uitgebreid, en ook vandaag gaan we hiermee verder. 

 



Het schoolbestuur (bouwheer) o.l.v. voorzitter Vincent Deconinck besliste de school verder uit te bouwen. 

De architecten Vandendries - Capoen kregen de opdracht een nieuwe lesvleugel met administratief gebouw, 

overdekte speelplaats , ondergrondse fietsenstalling en sanitair complex te tekenen. 

Met deze plannen trokken ze naar aannemer Braet om dit uit te voeren. Het is trouwens ook de firma Braet 

die destijds het Oosthoekschooltje heeft gebouwd! 

 

Groot was onze verwondering toen we na het krokusverlof , (27 februari/3 maanden geleden) het resultaat 

van de afbraakwerken zagen. 

Al vlug werd er een grote put gegraven en heel wat zand werd weggevoerd. Daarna werd de eerste 

betonplaat gegoten.  Voorbijgangers vroegen zich af of we de dromen van de kinderen verwezenlijkten: een 

zwembad en ski-heuvel. 

 

Vandaag metselen we symbolisch de eerste stenen van onze bouwwerken. Stenen waarop niet alleen de 

datum en onze visie staat maar ook alle namen van de kinderen. Bij een volgende afbraak zal men deze 

woorden (christen, dialoog, kansen, talenten, zorgen, respect, creatief, gelukkig, geloven, ontdekken, 

bewegen, uniek, leren, verscheidenheid) en namen terug ontdekken (zoals bij de Egyptische farao’s) 

Diezelfde woorden zullen ook in stapstenen voor de nieuwe ingang van de school worden ingewerkt. 

Toen alle woorden gelijmd en vereeuwigd werden nam de burgemeester het woord.  Hij feliciteerde 

iedereen en werd ontvangen op een luid gejoel en applaus toen hij de kinderen vertelde dat ze geen 

huiswerk kregen die dag. 

 

Zo… het feest was compleet.  Met een hapje en een drankje toastten we op de bouwwerken.  Deze duren 

nog een jaar.  Op 1 september 2024 kunnen de nieuwe gebouwen in gebruik genomen worden. 
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Kijkmomentje in de kleuterklas 
Een paar keer per jaar verwelkomen we onze ouders op vrijdag een half uurtje vóór tijd. Ze krijgen de kans 

om even mee te spelen met hun kleuter in de klas en krijgen een beetje zicht op de klaswerking. De kleuters 

vinden het super als mama en/of papa op bezoek komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuikentjes in de klas 
Toen we bezig waren rond het thema Pasen/ nieuw leven, kregen we bijzonder bezoek  

in de klas. We mochten 3 kleine kuikentjes van dichtbij waarnemen.  

De durvers mochten ze zelfs even vasthouden. 
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Kleuterzwemmen 
 

Alle 3de kleuters gaan in de maand juni samen met meester 
Lars naar het zwembad. Ze nemen een frisse duik in het 
water van Plopsaqua. Tijdens de lesjes watergewenning 
overwinnen ze hun waterangsten. Met allerlei leuke 
spelletjes in het water leren ze hun eerste zwembewegingen. 

 
 
 
 



Schoolreis - 
Marktschool 
 

We trokken met alle kleuters van het 
Marktschooltje naar het strand voor een 
onvergetelijke schoolreis. Het was prachtig 
weer. We leerden samen met een gids alles 
over het zand. Na een heerlijke picknick op het 
strand mochten we ons uitleven op het 
speelpleintje van de Arizona. 
 

Kampioenschap 
meeuwenschreeuwen 

 
Op 23 april 2023 vond het Europees 
Kampioenschap Meeuwenschreeuwen 
plaats in De Panne. Dus besloten we op de 
Oosthoekschool om ons eigen 
kampioenschap meeuwenschreeuwen te 
houden. 
 
De kleuters mochten eerst wat oefenen 
voordat we van start gingen. Er zaten 
enkele fraaie exemplaren tussen, die dan 
ook de gouden, zilveren en bronzen 
medaille kregen. Alle andere deelnemers 
kregen ook een meeuwenmedaille. 

 

 

 



 
 

Schoolreis - 
Oosthoekschool 
 
Op vrijdag 9 juni was het eindelijk zover… de 
kleuters mochten op schoolreis en die ging dit 
jaar naar het strand. In de voormiddag kregen 
de kleuters een activiteit van de gidsen van de 
Duinpanne: ge-peuter in het zand voor de 
jongste kleuters en zandmannetjes voor de 
oudste kleuters. Na al het spelen en leren in het 
zand aten we onze boterhammen op om energie 
op te doen voor op het speelplein. 
In de namiddag mochten de kleuters zich 
uitleven op het speelplein van  Arizona en daar 
hebben ze volop van genoten. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



De moestuin 

Grote werkzaamheden in de tuin.  We haalden het tuinmateriaal van onder het stof, de kleuters rolden de 

mouwen op en schepten en harkten... 2 mooie moestuinbedjes.  Ze waren enorm gefascineerd door alle 

kriebelbeestjes die ze tegenkwamen.  Het ene bedje maakten we speciaal voor de bijtjes.  Daar zaaiden de 

kleuters bloemetjes op.  Op het andere bedje probeerden we wat groentjes te zaaien.  We hopen dat we 

radijsjes, wortels, ajuinen, pompoenen en aardappelen zullen kunnen oogsten. 

 

 



Project: De Panne, naar het 
strand 
Als afsluiter van ons project over De Panne, trokken we 

met onze kleuters naar het strand.  Ze waren onder de 

indruk van onze mooie esplanade met het grote beeld 

van koning Leopold.  Ze genoten van die gekke octopus 

in het zand en bewonderden Pier Kloefe en z’n gekke 

schoenen.  Maar de kleuters genoten het meest van al 

hun vondsten op het strand.  Zo vonden ze enorm veel 

kwallen,  een hele grote krab en heel veel kleintjes.  Ze 

vonden alle schelpen waarover ze geleerd hadden: 

messen, mossels, zaagjes... en nog veel andere ook.   

 

 

 

 

 

 
 

 



Gezonde voeding – voedingsdriehoek 
In het eerste leerjaar leerden we over gezonde voeding. We zochten naar allerlei voeding die we graag (en 

ook minder graag) eten. We plaatsten deze op de voedingsdriehoek.  

Op het einde van dit thema maakten we ook een gezond tussendoortje, fruitbrochettes en rode vruchten-

smoothie.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pasta maken  
Met het eerste leerjaar gingen we ‘op reis’ naar Italië.  

We leerden de mooie, oude gebouwen van Rome kennen,  

bijvoorbeeld het Colosseum. Als echte Italianen maakten we  

onze pasta zelf. Even proeven mocht niet ontbreken.  
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Witlooftelers op de Markt(school): 

Doorheen het schooljaar leerden we in de eerste graad over planten. De delen van een plant, hun functies, 

zijn ze eetbaar, … .  

We kweekten zelf witloof in de klas. Na enkele dagen wachten was het eindelijk zo ver en mochten de 

kinderen de witloofstronken oogsten.  

De leerlingen van het eerste leerjaar waren dapper en proefden allemaal. We maakten witloof op 3 

manieren klaar: gestoofd met honing, witloof in mayonaise en witloofbootjes. De witloofbootjes waren het 

populairst.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hiep Hiep Hoezee 
We trokken met de eerste graad te voet van school 

naar de Duinpanne.  

Daar gingen we op zoek naar de verschillende gidsen 

die ons heel wat te vertellen hadden.  

Zo leerden we heel wat bij over vogels, konijnen, de 

duinen, het helmgras, … . We mochten zelfs eens van 

het zoet water proeven.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeugdboekenmaand 
Maart stond meer dan ooit in het teken van lezen.  De kinderen van de eerste graad gingen kijken naar een 

voorstelling van ‘De tovenaar van Oz’ en de kinderen van het 2de leerjaar maakten in de gang een 

boekentoren van alle gelezen boeken.  We raakten net niet aan het plafond ! 

 

 

Leesouders 
Dankjewel aan onze 4 

gemotiveerde 

leeshelpers!  

Katrien en Miejef werden 

dit jaar versterkt door de 

mama van Lisa en van 

Petra.   



 

 

Metend rekenen 
Meten, wegen, inhouden bepalen, …  Je kunt het maar leren door te doen. 

En dat doen we graag in het 2de leerjaar ! 

 

 



Op stap met Pier Kloeffe en Leentje 
Tijdens de projectweek over De Panne gingen we met het derde leerjaar op stap met Pier Kloeffe en zijn 

vrouw Leentje. We leerden heel veel bij over vroeger: de visserij, wonen in een vissershuisje,…Tijdens deze 

leeruitstap mochten we ook een kijkje nemen in het retrohuis De Viswinkel. Op het einde speelden we een 

spel. We moesten binnen de tijd een getekende vis op het strand versieren met schelpen.  

     

 

Sober maal 
Wij hielden een sober maal. We kregen tomatensoep met brood 

en we zaten gezellig samen in de klas met de juffen. De opbrengst 

ging integraal naar Broederlijk Delen. Dankjewel aan iedereen die 

meedeed! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garnalen, kaviaar 
van de Noordzee  
Tijdens onze projectweek gingen de 

kinderen van het vierde leerjaar naar 

het strand.  We kennen allemaal de 

steeknetjes waarmee de kinderen in 

de zomermaanden pootje baden.  Met 

de vangst hiervan konden we 

natuurlijk niet alle monden van het 

vierde vullen.  Daarom hadden we hulp 

van 2 echte garnaalvissers.  Ze hadden 

een groot sleepnet waarmee zij in zee 

trokken.  De zee was vrij wild, grote 

golven! Maar onze vissers waren uit 

het goede hout gesneden.  

De vangst werd goed gesorteerd.  De 

bijvangst werd net zoals de garnalen 

goed bestudeerd.  Enkele platvisjes, 

een zeenaald, krabben, zeedruifjes, 

een enkele steurgarnaal… en de 

gevaarlijke pietermannen.  

De papa van Nina, één van die twee 

stoere vissers, kookte de garnalen en 

zorgde ervoor dat deze delicatesse kon geproefd worden.   

Het garnalenpellen is ook niet te onderschatten.  Je moet de garnalen tussen de vingers kunnen houden en 

bovendien moet je de juist techniek hebben.  Ook hiervoor hadden we de juiste specialisten in de klas.  

Enkele ouders en grootouders toonden hoe je de garnalen pelt.  Met wat mayo, een hard gekookt ei, een 

tomaat, peper en zout, enkele blaadjes sla en onze zelf gepelde garnalen maakten we onze eigen tomaat-

garnaal.  

Dank aan alle helpers!    

Jeugdboekenmaand  
 

Op 31 maart sloten we met het vierde leerjaar de 
jeugdboekenmaand af met een bezoek aan de bib 
van De Panne. Jeugdauteur Brigitte Minne vertelde 
over heel wat van haar boeken. Met haar verhalen 
neemt ze je mee in je eigen fantasie. Echt een 
aanrader om eens een boek van haar te lezen! De 
bib heeft heel wat leuke leesboeken van deze 
vriendelijke dame. 
 

 



De zwerfvuilactie  
Zoals elk jaar werken we mee aan deze actie. Ons actieterrein was net zoals vorig jaar het Calmeynbos met 

enkele aangrenzende straten.  Het hele gebied werd mooi verdeeld onder de verschillende klassen en met 

het nodige materiaal (grijpers, emmers, zakken…) gingen we het afval te lijf.  

Het slechte nieuws? Er zijn blijkbaar nog altijd mensen die hun afval achteloos achter laten.  

Het goede nieuws? Er was dit jaar minder afval dan de vorige jaren.  

Zouden we op de goede weg zijn?   

 

Vreemde beestjes…. 
 

Een nieuwe wero-methode uittesten is leuk! Zeker als je daarvoor proefjes mag uitvoeren zoals 

boterhammen laten beschimmelen en kijken waarop nu de meeste bacteriën zitten… (jaja, de kruk van de 

klasdeur…). In het thema ‘Smakelijk en fit’ bestudeerden de leerlingen van het derde de voedings-, maar ook 

de bewegingsdriehoek. We zochten uit waarom biologische landbouw nodig is en waarvoor bepaalde labels 

staan. Ook de andere manieren om eiwitten binnen te krijgen, kwamen aan bod.  

Niemand in de klas wilde het eerst proberen, maar uiteindelijk proefde iedereen een meelworm! Het 

beestje smaakt een beetje nootachtig, een lekker aperitiefhapje! 

Sommige stoere derdejaars durfden zelfs een krekel en een sprinkhaan op te eten… 

 



Lesjes die we niet snel zullen vergeten, we hebben ons goed geamuseerd ! 

  

Nieuws uit de taalbadklas 
In de taalbadklas leerden we de voorbije maanden over voeding. We gingen naar de winkel en vulden de kar 

met boodschappen voor de juf. We maakten een winkel in onze klas en verkochten elkaar groenten, fruit en 

ander lekkers. Op de koop toe leerden we verschillende werkwoorden uit de keuken kennen: drinken, 

mengen, koken, dekken, snijden… Maar wat is dat toch met werkwoorden als afruimen? Die moeten we dan 

nog eens in stukken knippen in een zin. ‘Ik ruim de tafel af.’ Nederlands, het is soms puffen en zweten!  



Bingonamiddag in het woonzorgcentrum 
De kinderen van het vijfde leerjaar gingen naar het RVT om samen met de bejaarden bingo te spelen. 

Elke leerling zat bij een bejaarde en hielp die persoon begeleiden bij het spel. De getallen werden  steeds 

afgeroepen en getoond op een groot scherm. Ondertussen moesten de kinderen en bejaarden het 

afgeroepen getal steeds aanduiden door een dopje op hun kaart te leggen. Het ging er af en toe heel 

spannend aan toe! Opeens waren er een paar kaarten die nog één hokje over hadden. De winnaars kregen 

een lekker zakje snoep.  

Na het spelletje werden we nog verwend met een drankje. Het was een leuke, ontspannende namiddag met 

jong en oud.    

 

 

 

 

 



Workshop papierscheppen 
Tijdens de jeugdboekenmaand werd de derde graad uitgenodigd door de bibliotheek van De Panne om een 

workshop papierscheppen te volgen. Piet Moerman van de Papierschepperij uit Brugge kwam ons in De 

Boare tonen hoe papier gemaakt wordt van katoenvezels. Hij legde op een boeiende manier uit hoe je eerst 

de katoenvezels moet opscheppen met een schepraam om ze na enkele andere stappen helemaal zelf te 

mogen persen. Het resulteerde in hele mooi blaadjes papier waar fijne bloemblaadjes in verwerkt zijn.  

            

Franse leesouders 
Elke dinsdagnamiddag kregen we in de derde graad bezoek van de leesouders. Tijdens dat halfuurtje in het 

vijfde en in het zesde leerjaar, werden de Franse dialoogjes van elk contact extra ingeoefend in kleine 

groepjes. De klemtoon lag vooral op het vlot spreken in de Franse taal en de juiste uitspraak hiervan. Dank je 

wel aan alle leesouders voor jullie inspanningen om ons nog beter Frans te laten spreken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op bezoek in het gemeentehuis 
Met het zesde leerjaar bezochten we het gemeentehuis van De Panne. We werden er hartelijk ontvangen en 

kregen zelfs een privé-rondleiding door…. jawel… burgemeester Bram Degrieck himself! We leerden heel 

veel over de gemeentelijke taken, de verantwoordelijkheden en het dagelijks bestuur van onze gemeente. 

We mochten zelfs eens door de nieuwe burelen lopen. Wat mooi zeg! Dankjewel burgemeester Bram voor 

deze interessante uitleg. 

 

Workshop weerbaarheid 

Jezelf zijn, opkomen voor jezelf, ‘neen’ of ‘stop’ zeggen. Geen 

eenvoudige opdracht. Karel Lepla (Mobiel Huis van het Kind) 

gaf ons zesde leerjaar een workshop weerbaarheid. We 

vertrokken vanuit een basishouding om letterlijk ‘stevig te 

staan’ en ons ‘stevig te voelen’. Van daaruit bouwden we 

verder om te leren omgaan met nieuwe, soms lastige situaties. 

 

 

 



 

 
Redders zijn (levens)belangrijk en dragen een enorme verantwoordelijkheid. Ze waken over onze veiligheid 

en die van onze kinderen. De ‘Dag Van De Redder’ leent zich perfect om even stil te staan bij alles wat deze 

waterhelden allemaal doen. Gedurende deze “geel-rode” dag uitten we alleen maar respect en waardering 

voor onze helden van het water, de redders. Intussen hebben de zesdeklassers ook al enkele technieken 

onder de knie om ‘ons hoofdje’ (al dan niet) boven water te houden. 

 

Erfgoedwandeling 6de 
Tijdens ons schoolproject ‘De Panne’ gingen de 

leerlingen het 6de leerjaar op ontdekking in de 

beschermde Dumontwijk. Onze ervaren gids 

Johan Dhaenens vertelde ons op een boeiende 

manier wat verhalen en weetjes over de 

woningen, hun geschiedenis en hun bewoners. 

Deze prachtige villawijk werd vernoemd naar de 

beroemde architect Albert Dumont die een 

belangrijke rol speelde in de opbouw van de 

buurt. Ruime villa’s in 19e-eeuwse cottagestijl 

gemengd met enkele Art-Deco gebouwen, 

hebben onze leerlingen ongetwijfeld van de ene 

verbazing in de andere doen vallen. Als kers op de 

taart konden we vanop het uitkijkplatform 

genieten van een prachtig zicht . 



                                                  

Bezoek Zeilwagenclub 
Tijdens de projectweek in het zesde leerjaar kon een bezoek aan de Zeilwagenclub van De Panne natuurlijk 

niet ontbreken. Arion z’n mama liet ons op een speelse manier het strand en de zeilwagens verkennen. 

Daarna mochten we zelf de wagens klaarmaken en ondanks de windstille dag slaagden we erin om enkele 

toertjes te rijden. Plezier gegarandeerd! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


