
 
 
 
 
 

Basisschool IMMACULATA De Panne 

 
 
 
 
 

Geniet van elk moment 

Droom je mooiste dromen 

Er staat weer een jaar klaar 

Om ze uit te laten komen 

 

 

We wensen je een hartverwarmende kerst en een magisch 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste lezers, 
Elke dag zetten de kinderen en het schoolteam hun beste beentje voor. We zijn dan ook blij u een boeiend 
verslag te mogen aanbieden van “Het leven zoals het zich afspeelt op onze Basisschool”. 
Veel kijk– en leesgenot. 
 
Jaak Maton & Mieke Geldof 
directieteam  

Vrije Basisschool Immaculata 

Kerstkrantje 2023 

E. d’Arripelaan 2  ”Centrumschool” 

Meeuwenlaan 2 “Marktschooltje” 

Noorddreef 2 “ Oosthoekschooltje” 
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Reeds gekende data voor 2024 … 
Januari 2024 

vrij 12 ND Winterfeest namiddag 

di 16 Oudercomité Vergadering in EDA 19.00 

vr 19 EDA: 6de leerjaar 
Sneeuwklassen naar Leysin  
19/01/2024 t.e.m. 26/01/2024 

 

wo 24 3de KL + 1ste graad 
2de + 3de graad 

Dansinitiatie 13.30 - 14.30 
14.30 – 15.30 

ma 29 ML 
1ste graad 

Proefwerken 1ste graad  
29/01/2024 – 02/02/2024 

 

di 30 ND Kijkmoment voor nieuwe kleutertjes. Welkom! 10.30 - 11.30 

wo 31  Pedagogische studiedag = geen school  

Februari 2024 

KROKUSVAKANTIE: 12/02/2024 – 16/02/2024 

Maart 2024 

ma 4  VRIJE DAG  

di 26 ND Kijkmoment voor nieuwe kleutertjes. Welkom! 10.30 - 11.30 

di 26 Oudercomité Vergadering in EDA 19.00 

do 28 1ste en 2de leerjaar Schoolreis  

April 2024 

PAASVAKANTIE 01/04/2024 – 12/04/2024 

wo 24 Lager Inter scholencup voetbal 7/7 13.30 - 15.30 

do 25 Centrumschool Schoolreis  

Mei 2024 

wo 1  Feest van de  Arbeid = geen school  

wo 8  Pedagogische studiedag = geen school  

do 9  O.L.H. Hemelvaart = geen school  

vr 10  Brugdag = geen school  

za 11  Vormsel  

wo 15 Lager Estafetteloop  14.00 - 15.00 

ma 20  Pinkstermaandag = geen school  

wo 22 Oudercomité BBQ  

ma 27 1ste graad Honkietonkie (Sporthal Veurne) 13.00 - 15.20 

Juni 2024 

za 1  Eerste communie  

wo 5 Lager Kykhillrun 13.30 - 14.30 

wo 5 Oudercomité Slotvergadering 19.00 

za 8 ND Schoolfeest Oosthoekschool  

do 13 EDA Proefwerken 3de graad (13/06 t.e.m. 21/06).   

vr 14 ND Schoolreis kleuter  

ma 17 ML / EDA Proefwerken 1ste en 2de graad (17/06 t.e.m. 
21/06). 

 

do 27 EDA Proclamatie 6de  19.00 

vr 28 Iedereen Einde schooljaar om 11.50  

Let wel dat de aangegeven-datums altijd onder voorbehoud zijn. 
ML: Marktschool - ND: Oosthoekschool - EDA: Centrumschool 



Directeur Jaak in de kijker 
 
 
1982… 
 
41 jaar geleden… op waarschijnlijk een natte herfstdag in 
november zette directeur Jaak (toen nog meester Jaak) zijn 
eerste stapjes in de VBS Immaculata.  
Meester Jaak begon zijn carrière in het eerste leerjaar.  
Kleine jongens en meisjes leren lezen en schrijven, 
rekenen, zingen en gedichten opzeggen was toen zijn taak. 
Later volgden nog het 5de leerjaar en zijn “meesterschap” 
eindigde hij in het 6de leerjaar.   
In iedere leerling zag hij talenten en iedere leerling moest 
op regelmatige basis zijn zangtalenten tonen.  ‘Brand in 
Mokum’ en ‘Mon coq est mort’ galmden heel vaak door 
zijn klaslokaal en dat het liefst in canon.  
 
Na 25 jaar werd meester Jaak ‘directeur’.  Hij hield nog 
altijd van zingen en toneel en moedigde de leerkrachten 
aan om deze talenten in een snelle wereld niet verloren te 
laten gaan.  Directeur Jaak was trots op de leerlingen, 
leerkrachten, op onze school en het mooie De Panne. 
 
Nu zijn we plots 41 jaar verder en is het tijd voor de 
volgende stap in zijn leven.  Een nieuwe en spannende tijd 
breekt aan, de tijd van moeten is definitief gedaan.  De 
hobby’s die hij ooit graag wilde doen, kan hij nu volop 
beoefenen tijdens zijn pensioen. 
 
We wensen hem dan ook het allerbeste.  In de eerste plaats een goede gezondheid.  Maar ook lekker eten, 
reizen, fietsen en genieten van de kleine dingen samen met Marijke. 
 

Het is geen doei of dag, 

maar een tot ziens met een glimlach       
 
 

www.immaculatabasisschool.be 
Vele redenen om onze site af en toe eens te bekijken : 

 

- Je kan er o.a. heel wat nuttige en actuele 

informatie op terugvinden.  

- De kalender vertelt je wat er te gebeuren staat. 

- Op de menu ontdekt u wat er op tafel komt. 

- Onze foto’s van elke afdeling laten u meekijken in het klasgebeuren  van uw kind. 

- De schoolbrochure vermeldt heel wat afspraken.  

- Enkele interessante links bieden u info over de onderwijswereld waarin uw kind nu 

opgroeit. 

Lees de 

volledige 

kerstkrant op 

onze website. 



CLB Westhoek - Oude Beestenmarkt 6 

tel. 058 / 31 16 14 
 
 
Om tegemoet te komen aan de vele vragen van leerlingen en ouders tijdens de komende kerstvakantie , zal 
het Vrij CLB Westhoek open zijn op donderdag 4 januari 2024. 
 

 
 

Eerste communie – Vormsel 2024 
 
 
EERSTE COMMUNIE 2024 -> zaterdag 1 juni 2024 om 10.30 uur in de O.L.V. -kerk De Panne 
 
VORMSELVIERING 2024 -> zaterdag 11 mei 2024 om 10.30 uur in de O.L.V. -kerk De Panne 
 
Contact: stephan.houtman@me.com 
0477 44 35 36 
www.parochiesdepanne.org  
 
 
  



Welkom in het Oosthoekschooltje  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterpret 
 

 

 

 

 

 

 

Turnles, wat fijn!  
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Strapdag 

  

Sporten is gezond 

 

 

   

 

 

 

 

Sportdag 



 

Waarnemen met al mijn 

zintuigen 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genieten van de herfst 

De seizoenen staan echt wel centraal in ons kleine 

schooltje. Het is prachtig om de kleuters te zien 

genieten van al wat de herfst ons biedt. Voor de 

herfstvakantie konden zelfs de ouders met ons 

mee er op uit trekken en achteraf genieten van 

een kommetje pompoensoep, gemaakt door de 

kleuters met een pompoen uit onze moestuin.  



Hoor wie klopt daar kinderen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klim op klas 3de graad 
 
In de klim op klas zijn we gestart met het thema reis rond de wereld. Van dit thema mochten de leerlingen 
zelf een onderwerp kiezen waarover zij graag iets bij willen leren. We zijn volop bezig met het ontdekken 
van de Noord- en Zuidpool. We verzamelen eerst kennis om daarna een werkstuk / project te maken. We 
zullen dit later ook voorstellen aan elkaar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtjestocht 

 
Op donderdag 23 november vanaf 17 uur ging de lichtjestocht door. 
We maakten een wandeling met onze zelfgemaakte lampionnen. 
  
Op het parcours hingen er leuke opdrachten. 
  
Nadien kon je bij het oudercomité terecht om je te verwarmen met 
warme chocolademelk en de honger stillen met een  
lekkere pannenkoek. 
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Sinterklaas  
De Sint en Piet kwamen op maandag 4 december langs in 
alle klassen. 
Hij keek in zijn grote boek en vertelde dingen over ons. 
Nadien kregen we een zakje met lekkers. 
Op 6 december kregen we een lekkere Sintkoek met 
chocomelk. Elke klas kreeg leuke cadeautjes!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

De klasmaquette 

In ons vorige wero-boekje leerden we alles over de klas. De klas van nu en vroeger, 

maar ook een klas hier en ergens anders. Wat we allemaal in onze klas hebben 

staan, maar ook waar we die dingen kunnen terug vinden. Om dit een beetje te 

kunnen inoefenen en goed te kunnen zien, maakten we samen een maquette van 

onze klas. Door middel van legoblokjes en een grote onderlegger, maakten we 

onze maquette.  

Daarna was het aan de leerlingen om zelf in kleine groepjes een maquette te 

maken. Ze kregen daarvoor clicks, lego, blokjes van een spel of duplo. In groep 

werken was voor sommige leerlingen toch wel een uitdaging. Vanuit onze 

klasmaquette maakten we dan een plattegrond. Met wat zand erbij, konden we 

aan de slag. Eerst de maquette op een groot wit blad leggen en dan voorzichtig het 

zand over de maquette heen strooien. Dan namen we alle blokjes voorzichtig weg, 

zodat we geen zand zouden verplaatsen en tekenden we de plaats waar de blokjes 

stonden op het papier. Zand eraf en klaar!  



Speuren op school  

In deze activiteit werkten de jongens en meisjes van het tweede leerjaar samen om aan de hand van foto's 

op zoek te gaan naar vertrouwde plaatsen op school. Op elke plaats voerden ze een opdracht uit en namen 

ze ook zelf een foto. 

   



Voorlezen is een feest!  

Het tweede leerjaar stapt elke maand naar de bibliotheek. Deze 

maand kozen ze ook een voorleesboek. Tijdens de voorleesweek 

hebben de leerlingen zich goed voorbereid: de korte inhoud lezen 

van elk voorleesboek, voor elke kleuterklas en het eerste leerjaar een 

verhaal kiezen, luisteren naar de verhalen die juf voorleest, oefenen 

in groepjes om boeiend voor te lezen. Op donderdagnamiddag was 

het dan zover. Met leeskriebeltjes in de buik mochten de meisjes en 

jongens van het tweede leerjaar hun boek voorlezen in de andere 

klassen.  Met fonkelende ogen en veel trots kwamen ze terug in klas. 

Voorlezen is een feest!  

Ook een grote dankjewel aan alle leesouders om voor te lezen en 

elke woensdag een leesgroepje te begeleiden! 

 

Wereldklas 

In de wereldklas vertellen we a.d.h.v. een stamboom over onze familie. 

We stellen elkaar vragen en leren elkaar ongeremd beter kennen. Ook 

oefenen we spelenderwijs de moeilijke 

begrippen per thema. We grabbelen in de 

zak met foto’s en halen er één per één uit. 

Kan je de foto’s benoemen en is jouw 

kaart helemaal vol? BINGO! Je bent de 

grote winnaar! 

 

 

 

 

 

Mega monsters 

In het vierde leerjaar gingen we aan de slag met kosteloos 

materiaal en ontwierpen zo deze spooky monsters. Grote 

tanden, 4 ogen of lange poten, alles is denkbaar! Wat zijn 

het mooie creaties geworden!  

 

 

 



Flitsend fluo 

In de lessen wero leerden we over de fiets en zichtbaarheid in het verkeer. We maakten onze eigen hippe, 

fluorescerende kledij. We hielden een modeshow in de donkere kelder van onze school.  

                  

De agent op bezoek in het 4de 

leerjaar 

In de lessen van ‘Lang leve de fiets’ leerden we wat 

zeker niet mag ontbreken op een veilige fiets. De 

agenten kwamen onze fietsen op school controleren.  

We leerden heel wat bij over het oversteken op een 

kruispunt. We mochten dit oefenen onder het 

toeziend oog van een echte agent.  

     



 

 

Pastoraal jaar 

Dit schooljaar werken we rond het thema ‘Wondere 

ruimte – vlieg je mee’. We zorgen op school voor een 

veilig nest voor al onze leerlingen. We maakten met 

de leerlingen van de school kleurrijke windmolentjes.  

Tijdens de advent 

staan we even stil 

bij het samen delen 

en samenwerken. 

Uit het verhaal van 

Robby leren we dat 

niet iedereen 

dezelfde kansen 

heeft. Door samen 

te delen en elkaar 

te helpen kunnen 

we de ongelijkheid 

een beetje kleiner 

maken.  

 



Oog voor lekkers: gratis fruit op school 

Ook dit schooljaar krijgen we weer gratis fruit op school. Dit schooljaar komt het fruit van DUVA-fruit uit 

Gistel. We kregen al heel wat fruit (appel, kiwi, mandarijn, bananen, …) . We danken het oudercomité van 

onze school om dit mogelijk te maken. 

 

Sportsnack 
Ook dit jaar organiseren wij als school een sport 

na school aanbod. Hier wordt op een speelse 

manier een extra uurtje sport aangeboden 

binnen de eigen schoolomgeving. Verschillende 

bewegingsthema’s komen hier aan bod. Zowel 

thema’s uit de turnlessen als nieuwe sport- en 

spelvormen worden ontdekt! Snel zijn bij de 

inschrijvingen is wel de boodschap, want de 

plaatsen zijn beperkt!  

Op de foto spelen we het gekende 

computerspelletje ‘Angry Birds’ omgevormd tot 

een bewegingsspel met werpen, springen, 

vangen en vooral veel fun! 

Ballonnenkermis in de eerste graad! 

Tijdens de lessen rond bal- en dingvaardigheden beleefden de 

leerlingen van de eerste graad een ballonnenkermis. Hun opdracht? 

Op verschillende manieren de ballon in beweging brengen of houden!  



Samenwerken in de turnles 

Tijdens de lessen rond balanceren konden de leerlingen zich uitleven in het maken van menselijke 

piramides. Bij de ene groep ging dat al vlotter dan bij de andere, maar het belangrijkste was dat er werd 

samengewerkt om tot een resultaat te komen. Hieronder een voorbeeld van de meisjes van het 5de leerjaar. 

   



Toon je sportclub 
Al heel wat leerlingen van onze school gaan zich wekelijks uitleven bij hun favoriete sportclubs, wat wij 

super cool vinden! Om deze eens in de kijker te zetten en om bij de andere kinderen het vuur aan te 

wakkeren om het misschien ook eens te proberen, organiseerden we in samenwerking met een 10 tal 

leerlingen van het 6de leerjaar een sportclub markt waarbij alle klassen eens konden gaan luisteren, kijken en 

uittesten wat de sportclubs nu precies aan te bieden hebben.  

 

American Games 

Het vijfde en zesde leerjaar trok naar de sportzaal van 

Oostduinkerke voor de American Games, georganiseerd door 

MOEV. De ‘American Games’ is een bewegingsactiviteit waar 

de kinderen kunnen proeven van basisvaardigheden uit 

baseball, american football, frisbee, kinn-ball,... De kinderen 

konden proeven van werp- ,slag-, doel- en trapspelen. 

De sportzaal werd ingedeeld in 3 grote delen. De kinderen 

deden de volgende activiteiten:  

1. Baseball: werpen, slaan en vangen 

2. Sportspelen: De kinderen speelden samen met en tegen 

elkaar.  



3. Breek een record: De kinderen voerden in kleine groepjes, zelfstandig opdrachten uit. Daarbij konden ze 

telkens knikkers verzamelen. Onze klassen deden het supergoed want we verzamelden de meeste knikkers!   

 

 

Oehoe!  

We  

tekenen 

een 

uil.  

Als start van 

deze activiteit 

bekeken we de uil van wat dichterbij aan de hand van allerlei weetjes. Zo kwamen we te weten dat de ogen 

vooraan in hun kop staan, ze hun kop driekwart kunnen draaien, het symbool staat voor de wijsheid… 

Daarna spitsten we ons toe op de Oehoe. Deze uil met opvallende oranjerode ogen is ongeveer 70 cm groot 

en heeft een spanwijdte van 1,70m. Na het observeren van enkele foto’s, kwam het echte werk.  

Het vijfde leerjaar tekende aan de hand van een stappenplan hun eigen Oehoe. Daarna werd de techniek 

om met houtskool te werken getoond en uitgeprobeerd. Hard, zacht duwen, textuur aanbrengen… zijn 

zaken die belangrijk waren bij deze opdracht. Na het uitproberen op een kladblad, deden ze dit op hun 

echte werk. Ze werkten hun uil af door de textuur aan te brengen van de veren, de ogen in te kleuren met 

pandakrijt. Een geslaagde herfsttekening!  

 

 

 



EK Zeilwagenrijden 

Wij hadden het geluk om het EK zeilwagenrijden vanop de eerste rij te kunnen volgen. Elke klas bracht een 

bezoekje aan de wedstrijd. We mochten de wedstrijden meevolgen en de piloten interviewen. We maakten 

kennis met de ‘master himself’, Henri Demuysere. Een aantal klassen hadden het geluk om hem te spreken 

en met de kampioen op de foto te gaan. Het was een fantastische ervaring om dit van zo dichtbij te mogen 

beleven!  

 

 

Advent                   
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vurige fakkels 
 

Tijdens de muzische les gingen de leerlingen van de 6de klas ‘vurig’ aan het werk om een fakkel te maken. 
De takken en twijgjes hadden ze zorgvuldig uitgekozen tijdens onze uitstap naar het bos. Mesjes werden 

geslepen om het hout te bewerken en daarna versierd met touw.  

De fles werd met zijdepapier omgetoverd in een warme gloed. Een schitterend resultaat! 

   

Week van het bos 

Tijdens de week van het bos trokken we 

er met het zesde leerjaar op uit. 

We genoten van de prachtige 

herfstkleuren, de knisperende blaadjes 

onder onze voeten en we gingen, 

voorzien van loepjes en potjes, op 

speurtocht in de strooisellaag. Een 

deugddoend moment. 

 

  

Tijdens de advent werd er in de klas extra aandacht gegeven aan de hoop, 
verbondenheid,  verdraagzaamheid, gelijke kansen, dichtbij en wat verder… 

Laat de kleine dingen je gelukkig maken ! 

 



Chromebooks in de klas 

Ook in het zesde leerjaar zijn wij de trotse eigenaars van een heuse chromebookkast met voor elke leerling een 

eigen chromebook.  

Opzoeken tijdens de lessen wero, de geziene leerstof inoefenen op Scoodle en Kabas, een spreekopdracht 

voorbereiden, samenwerken aan een gedeelde PowerPoint, een Kahootquiz maken en samen spelen… zijn maar 

enkele van de vele voorbeelden waarvoor we deze chromebooks dagelijks gebruiken. 

En als we een momentje tijd hebben? Dan spelen we graag een potje online schaak tegen elkaar      . 

 

Ik, maan, roos, vis 

In het eerste leerjaar zijn we echt gek op letters! Wist je dat wij 

al bijna, bijna, bijna alle lettertjes hebben geleerd? Elke dag 

oefenen we samen met "Zoem de bij " ! Samen met Zoem flitsen 

we letters en woorden aan het grote bord, bekijken we 

letterfilmpjes, tovert Zoem nieuwe woorden en letters uit de 

woordendoos, en elke dag wordt onze letterlijn in de klas steeds 

langer en langer!  We maken bijna elke dag dicteetjes met onze 

magnetische letterdoos ! Het lezen van nieuwe woorden, 

zinnen, verhaaltjes en boekjes lukt ons echt al goed! Daar zijn wij 

natuurlijk fier op! Niet alleen kunnen we al flink lezen , maar we 

kennen ook al heel wat schrijfletters! Bravo voor alle toppers uit 

het eerste leerjaar! 



Verkeersvaardigheid 

Tijdens de maand oktober namen we met de ganse school het thema 

‘verkeer’ onder de loep. De leerlingen van het derde leerjaar leerden over 

verkeersborden, soorten straten, de delen van de weg, veilig oversteken, 

… Maar ook fietsvaardigheid mocht niet ontbreken. Aan de hand van 

enkele leuke spelletjes leerden de kinderen rechts afslaan met de fiets, 

achteromkijken en slalommen. Een fijne manier om deze vaardigheden 

onder de knie te krijgen. 

 

 

Strapdag 

Eind september vond onze jaarlijkse strapdag 

plaats. De leerlingen van het zesde leerjaar zetten 

een uitdagend parcours uit. Alle leerlingen van het 

derde tot en met het zesde konden er naar 

hartenlust skeeleren, skaten, steppen of fietsen. 

Alle vaardigheden werden getest.  Van een balletje 

in de ton gooien tot over een wipplank rijden. Wat 

hebben ze genoten van deze sportieve namiddag! 

 

Talig talent 

Onze taalmethode behandelt telkens een andere tekstsoort. In kijker 2 werden ‘instructies’ onder de loep 

genomen. Hierbij konden we kennismaken met verschillende stappenplannen om instrumenten te maken. 

In het derde leerjaar gingen we helemaal zelfstandig aan de slag. De ene maakte een trommeltje van een 

kaasdoos en 

pareltjes, de 

andere 

creëerde een 

gitaar van een 

kapstok en een 

conservenblikje. 

Geslaagd? Nou 

en of! 

 

  

 

 

 



Tot bij een volgende ontmoeting! 

Beste ouders en lezers, 

Als straks de kerstvakantie begint, sluit ik voor de laatste keer de deur van mijn bureau. 

Na een rijk gevulde en boeiende loopbaan tussen de kinderen, de collega’s en de ouders is de tijd gekomen 

voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. 

Als pas-afgestudeerde leerkracht lager onderwijs startte ik in 1982 mijn schoolloopbaan in De Panne. Een 

gemengde basis- en secundaire school, geleid door een kloostergemeenschap, was voor mij een nieuw 

gegeven. 

Als ‘aangespoelde’ mocht ik  al vlug de openheid van de school en kustbewoners ervaren. De Panne en Sint-

Idesbald werden mijn nieuwe thuis. 

Ik kreeg de kans en de vrijheid om heel wat projecten uit te werken waarbij leren en beleven steeds heel 

wat aandacht kregen. 

Aan al deze ervaringen hou ik mooie herinneringen en pittige anekdotes over. 

Na 25 jaar voor de klas te staan, kreeg ik de kans als directeur de onderwijswereld op een andere, maar ook 

boeiende manier, te leren kennen. 

In een eerste krantenartikel liet ik het volgende noteren :  

Ik hoop dat de kinderen, elk met hun eigenheid en kunnen,  graag naar school komen. Niet alle sterren zijn 

even groot, maar ik zou ze wel allemaal graag zien schitteren. 

Mede dankzij de grote dagelijkse inzet van alle leerkrachten en medewerkers,  hoop ik hierin geslaagd te 

zijn. 

Dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen, neem ik nu afscheid. 

Straks geef ik met een gerust hart de sleutel door aan directeur Mieke Geldof.  Zij staat aan de start van een 

nieuw hoofdstuk in het verhaal van Immaculata. 

Ik wens jullie allen het allerbeste voor de toekomst toe. 

directeur Jaak Maton.  


